
Nieuwsbrief november-december 2019 en januari 2020

De komende maanden is er weer veel te doen. 

Bijzondere vieringen! Op 2 november gedenken we onze dierbaren, die van ons zijn heen 
gegaan. Op 16 november viering bij de NOVA dag (zie artikel in deze nieuwsbrief), met 
tevens een huwelijkszegening. Tijdens de viering van 14 december treden 5 mensen toe als 
volledig lid van onze kerk. En natuurlijk weer de bijzondere Kerstnacht.

Maar ook volop activiteiten: NOVA-dag, Synode, Inzameling voor de voedsel- en 
kledingbank, Adventsmaaltijd en IKO kaartenactie. U kunt er over lezen in deze nieuwsbrief.

Daarnaast twee interessante verslagen. Veel leesplezier! 

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.

2 november 2019
Allerheiligen en Allerzielen

16 november 2019, om 16.00 uur
23e zondag na Pinksteren

30 november 2019
Eerste zondag van de advent

14 december 2019
Derde zondag van de advent

24 december 2019, om 21.00 uur
Kerstnacht.

4 januari 2020
Epifanie.

18 januari 2020
Zondag van de bruiloft te Kana.



Voorwoord bij Eucharistievieringen

2 november Allerheiligen en Allerzielen
Klaagliederen 3:22-26 en 31-33, 1 Korintiërs 15:50-58, Johannes 5:24-27

Als iets eenzaamheid veroorzaakt is het misschien wel verdriet, rouw. In het begin valt het 
meestal nog wel mee. Veel mensen op de uitvaart, veel kaarten, en mensen die vragen hoe 
het met je gaat. Het medeleven is voelbaar. Maar al snel kan dat afnemen en kan het stil 
worden. Bij wie kun je dan nog je verhaal kwijt? Het is geen nieuws meer. Men ‘weet’ het al. 
Het kan steeds lastiger worden om er (weer) over te praten en dat kan een gevoel van 
eenzaamheid opleveren. Omdat het verdriet je dagelijks raakt, en je het alleen moet dragen.
Daarom is Allerzielen zo belangrijk. Het is een moment waarop het weer over ons verdriet 
mag gaan, over ons gemis. We kunnen het met elkaar delen in woord en gebaar, en ook in 
de liturgie. 

16 november: 23e zondag na Pinksteren (28) Het geweld van harde woorden
2 Makkabeeën 7:1-2, 9-14, 2 Thessalonicenzen 3:7-13, Lucas 20:27-38

Demonstraties zijn tegenwoordig weer reuze in. Compleet met blokkades, spandoeken en 
spreekkoren. Een harde strijd met woorden. Maar hoe geweldloos zijn woorden eigenlijk? 
Harde woorden lokken harde woorden uit, en maken het meestal niet eenvoudiger om tot 
een goed gesprek te komen. De kern van de zaak raakt eronder bedolven. Het gaat eigenlijk 
ergens anders om. Zo horen we deze zondag in het evangelie dat er mensen naar Jezus 
toekomen met een theologische vraag over een vrouw die tijdens haar leven meerdere 
mannen heeft gehad, die allen vóór haar waren gestorven. Van wie is zij nou na haar eigen 
dood - in de verrijzenis - de echtgenote? Een merkwaardige vraag, maar des te meer 
ongemakkelijk omdat je aan alles voelt dat degenen die met deze vraag komen uit zijn op 
iets anders dan theologische interesse: ze willen Jezus in de val lokken. Hun eigenlijke vraag
is veel meer: wie denk jij wel dat je bent? Jezus bevindt zich in een situatie die zich om hem 
heen verhardt en werkelijke communicatie steeds lastiger wordt. Hoe gaat Hij daar nou mee 
om?

30 november: Eerste zondag van de advent. Leg je wapens neer
Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:8-14, Matteüs 24:32-44

Met de eerste zondag van de Advent begint in de kerk het nieuwe jaar. Bij een nieuw jaar 
horen goede wensen en verwachten we met elkaar en voor elkaar het goede. De eerste 
lezing verwoordt dit prachtig: over zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen en 
speerpunten tot sikkels. Want het einde van alle strijd is gekomen. Leg dus je wapens neer.
We voeren veel strijd met elkaar. Niet alleen in de wereld en met legertuig, maar ook in ons 
dagelijks bestaan, en meestal met woorden. Want we willen gelijk hebben, we willen dat 
anderen doen wat wij denken dat goed is, we willen gehoord worden, we willen de macht 
hebben. Waarom eigenlijk? Zoeken we bevestiging van wie we zijn, ligt gebrek aan 
eigenwaarde op de loer? We worden opnieuw op de weg gezet van de liefde vandaag. ‘Wie 
de ander liefheeft heeft de wet volbracht’ zegt Paulus. Wat wil je hebben: gelijk of geluk?

14 december: Derde zondag van de advent. Kracht voor bevende knieën
Jesaja 35:1-10, Jakobus 5:7-10, Matteüs 11:2-11

De eerste stapjes die een klein kind neemt zijn altijd ontroerend. Schattig die bevende 
pasjes, blije gezichten er omheen. Het is een eenmalig gebeuren in een mensenleven dat je 
kunt meemaken van je kinderen of kleinkinderen. Je eigen eerste beverige stappen herinner 
je je niet, en ook niet de blijdschap er omheen. Toch zal het niet de laatste keer zijn dat je 
ietwat bevend nieuwe passen zet. Wie weet moet/moest je ooit wel revalideren. Of anders 



waren het wel de bevende stappen naar een nieuwe school, een eerste baan of een andere 
sprong in het diepe. Bevende passen kun je ook hebben als je op weg bent naar iemand met
wie je het goed wilt maken. Of naar een ernstig zieke vriend. Er is er één die kracht geeft aan
bevende knieën, omdat het zo belangrijk is dat die stappen wél gezet worden. Het beloofde 
land is niet bereikbaar zonder bevende knieën…

24 december: Kerstnacht. Onverwacht licht
Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20

‘Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht’. Kerstmis gaat over een verrassend, 
overrompelend gebeuren. En dat klinkt gek, want als er nou één feest is dat ons niet lijkt te 
kunnen overvallen is dat wel het kerstfeest. Al wekenlang zijn de winkelstraten er vol van en 
hoor je overal kerstmuziekjes. Het feest wordt overal gevierd, al doet lang niet iedereen dat 
op kerkelijke wijze en heeft het voor velen de inhoud gekregen van een feest van familie en 
huiselijkheid. In de kerk vieren we echter met kerst het geheim van de grote verrassing. We 
vieren namelijk wat we niet zien aankomen: licht in de duisternis van onze wereld, van ons 
eigen leven. Licht in alles waar we geen goed nieuws meer durven verwachten. Dat daar 
tóch licht in kan komen. Uiteraard is dat dan niet vooraf te plannen, en kunnen we niet 
zeggen dat dat op 24 december ’s avonds in de kerkdienst voor iedereen ervaarbaar zal zijn.
Dat zou immers weer het onverwachte wegnemen. Maar… je kunt niets uitsluiten, zeker niet 
in deze wonderbare nacht. En wat er in elk geval gebeurt is dit: dat we ons laven aan 
verhalen van mensen die het meemaakten, dat God hen aanraakte en hun leven in een 
ander licht zette, juist toen ze het het minst verwachtten. Dat op zich is al vol hoop en 
bemoediging. God wil bij ons zijn, onder ons geboren worden. In jou. 

4 januari: Epifanie. Op reis gaan om thuis te komen
Jesaja 66:1-6, Efeziërs 3:1-12, Matteüs 2:1-12

Epifanie is de dag dat we het wonderlijke verhaal lezen over de wijzen uit het oosten. Die 
mysterieuze mensen uit ‘het oosten’ – waar dat dan ook precies wezen mag - waarvan de 
traditie drie koningen heeft gemaakt, maar waarvan we bijna niets weten. Uit welke plaats of 
streek kwamen ze, wat was hun geschiedenis, wat hebben ze gezocht en wat heeft de 
ontmoeting met het kind in de kribbe hen gebracht? Hoe verging het hen verder? Wie waren 
ze, en met hoeveel eigenlijk, en waren er soms ook wijze vrouwen onder hen? We weten 
bijna niets, maar het enige dat we wél weten zet hen in een grote bijbelse traditie: Ze gingen 
op reis op grond van een vermoeden, een verlangen, iets wat je niet precies kunt uitleggen. 
Ze gingen op reis zoals Abraham ging, en Mozes, het hele volk Israël en de leerlingen die 
Jezus gingen volgen. Vertrekken in de hoop op een bestemming, in de hoop om thuis te 
komen. Het gaat dus over de reis van het leven, wat een reis is die ieder mens uit elk volk 
moet maken. En over het Goede Nieuws, voor al die mensen uit al die volken.

18 januari: Zondag van de bruiloft te Kana. Zonder geluk vaart niemand wel
1 Kronieken 16, 8-17, Openbaring 22, 16-17 Johannes 2, 1-11

Kana, de naam van die plaats lijkt op Kanaän. Het beloofde land. Maar, hoewel er een 
bruiloft wordt gevierd, een feest is het er niet. Want ze hebben, zoals de moeder van Jezus 
het verwoordt, geen wijn meer! Dat is een ramp. En niet omdat je zonder alcohol geen feest 
zou kunnen vieren. Wijn staat in de bijbel voor vreugde. Het is dus een feest zonder vreugde.
Een bruiloft nog wel zonder vreugde, dat klinkt onheilspellend. Dan maar liever helemaal 
geen bruiloft, zou je denken. Is er sprake van dwang of is er soms iets ergs gebeurd, 
waardoor de vreugde ontbreekt? Er kunnen maar twee dingen gebeuren: óf er komt wel wijn,
óf het feest kan niet doorgaan. En er komt wijn. Water, voor ieder mens onmisbaar, wordt 
wijn, omdat ook vreugde voor ieder mens onmisbaar is.



Activiteiten

Allerzielen: wie wilt u gedenken?

In de dienst van zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Iedereen kan tijdens de dienst 
een kaarsje aansteken en daarmee geliefden gedenken. Wie dat wil kan een of meer namen 
opgeven die genoemd worden tijdens de voorbeden. Dit kunt u doen voorafgaand aan de 
dienst (tot tien minuten voor aanvang) en daarnaast is het ook mogelijk de namen van te 
voren door te geven via mail naar pastoor Erna: erna.peijnenburg@okkn.nl

Nieuwe leden 

Beste leden en gastleden van de statie van de H. Elia

in de afgelopen tijd hebben vijf gastleden van onze statie mij laten weten dat ze willen 
toetreden tot de oud-katholieke kerk. Het zijn Frans en Marijke Leeuwerik, Hans en Ellen 
Hilbers en Ryan Dries. In gezamenlijk overleg hebben we afgesproken dat het moment van 
hun toetreding zal zijn op zaterdag 14 december, we vieren dan de derde zondag van de 
Advent. Deze zondag heeft een naam: Gaudete: weest blij!

U zult niet verrast zijn dat ik zelf die blijdschap wel voelen kan... Ik ben allereerst blij voor 
hen, want het is mooi om te zien dat deze vijf zo willen beamen dat zij een nieuwe plek en 
een kerk hebben gevonden waarin ze zich als gelovige mensen thuis voelen. Uit eigen 
ervaring weet ik echter ook dat het niet niets is om zo'n stap te nemen, waarbij je altijd ook 
wat achterlaat, en je ook maar weer het risico neemt je toe te vertrouwen aan een kerk. 

Voor onze statie, onze kerk en ook voor mij persoonlijk is het een stap die bemoedigt. We 
zijn niet groot, maar dit sterkt toch ons vertrouwen en geloof in de toekomst.

Met hartelijke groet,
Erna Peijnenburg

Huwelijkszegen

In de oud-katholieke kerk is het gebruikelijk dat echtparen die een huwelijksjubileum vieren 
een kerkelijke zegening over hen beiden kunnen ontvangen.
Op 7 november mogen Aad en Tonny Kruis-de Groot vieren dat ze 50 jaar zijn getrouwd. Met
hen is afgesproken dat ze in de viering van 16 november de huwelijkszegen zullen 
ontvangen.



NOVA dag op 16 november in Mijdrecht

Oud-Katholieke Vrouwen komen bijeen in Mijdrecht
De Oud-katholieke Kerk kent een organisatie voor vrouwen, onder de naam “Oud-Katholieke
Vrouwen in Beweging”. Zij organiseren regelmatig activiteiten, waarbij overigens ook mannen
welkom zijn. Op zaterdag 16 november 2019 bent u van harte uitgenodigd in de statie van de
H. Elia aan de Grutto 2 A te Mijdrecht.

Vanaf 10.00 uur inloop met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Om 10.30 uur is het officieel
welkom en daarna start het programma. Bij veel gedachtenis-rituelen spelen kaarsen een rol 
als teken van verbondenheid en hoop. In de ochtend legt creatief theologe Monica Schwarz 
ons de symboliek van kaarsen uit en maken we een eigen gedenkkaars. Deze kaars neemt u
na afloop mee naar huis. Zie voor meer informatie www.veelstemmiglicht.nl

Rond 12.45 uur volgt dan het lunchgebed en dan is er gelegenheid om uw zelf 
meegebrachte lunch te nuttigen. Voor iets te drinken en fruit wordt gezorgd.

In de middag is het tijd voor het luisterprogramma ‘Balsem voor de ziel’ door natuur & 
cultuurfotograaf en presentator Henk Butink. Olivier Messiaen (Frans componist 1908-1992) 
laat de engel in zijn opera Saint François d'Assise (1983) de woorden zingen: “…Als je tot 
God spreekt met muziek, zal hij je met muziek antwoord geven. Leer de vreugde van de 
gelukzaligen kennen door de zoetheid van klank en kleur… Hoor deze muziek die het leven 
ophangt aan de toonladders van de hemel, hoor de muziek van het onzichtbare…”
Henk laat ons bekende en minder bekende muziek horen, uit alle tijden, zowel zeer 
ingetogen als uitbundig, religieuze en seculiere muziek en zal toelichten waarom deze 
muziek “als balsem voor de ziel” is.

Daarna eten we soep met een broodje (verzorgd door statie Mijdrecht) en drinken we een 
kopje thee. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering om 16.00 uur waarbij pastoor
Erna Peijenburg voor zal gaan. Speciaal voor ons wordt de tweewekelijkse viering eenmalig 
vervroegd, zodat wij deze bij kunnen wonen!

De kerk is met het openbaar vervoer lastig te bereiken. U kunt vanaf station Amsterdam 
Bijlmer Arena met bus 126 of vanaf station Breukelen met bus 130 reizen. U stapt uit bij 
bushalte Centrum Mijdrecht en wordt daar opgehaald. Geeft u het door bij uw aanmelding 
indien u hier gebruik van wil maken?

De kosten voor deze dag bedragen € 12,50 en donateurs ontvangen € 2,50 korting.

Aanmelden kan tot 3 november a.s. bij Monique Bergers via email 
voorzitter@okvib.okkn.nl
De betaling van het verschuldigde bedrag moet voor die tijd worden overgemaakt op IBAN 
NL51 TRIO 0379 5485 77 t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging onder 
vermelding van ‘NOVA-dag 16 november 2019’ en bevestigt de inschrijving. Zie ook 
www.okvib.okkn.nl

Tevens is op deze dag de start van onze jaaractie t.b.v. broeder Johannes in Calais. Deze 
actie loopt tot 31 december 2023.

http://www.veelstemmiglicht.nl/
http://www.okvib.okkn.nl/
mailto:voorzitter@okvib.okkn.nl


Synode

De najaarssynode wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 november in Culemborg. Albert en
Edwin zullen dit jaar weer afreizen. Wilt u een keer mee? U kunt meerijden door zich op te 
geven bij Edwin. Het programma begint om 9:30 en duurt tot 17:00 uur. Halverwege is er een
Eucharistieviering in de mooie Oud-Katholieke kerk uit 1836 in Culemborg. 

De agenda ziet er als volgt uit:
 Opening
 Verslag Collegiaal bestuur
 Online professionalisering OKKN
 Verkiezingen
 Financieel Verlag 2018
 Begroting 2020
 Eucharistie
 Lunch
 Wijzigingen Statuut OKKN
 Gesprek over nota Herijking Bestuur & Organisatie OKKN
 Uitreiking van de Maartenspenning
 Afronding

Een paar onderwerpen hieruit gelicht:

Verslag Collegiaal bestuur
Het Collegiaal Bestuur kijkt terug op een jaar waarin ze haar aandacht over een aantal 
belangrijke onderwerpen heeft verdeeld. Naast het Plan van Aanpak dat naar aanleiding van 
het Onderzoeksrapport werd opgesteld was er de roep van de synode om een duurzaam 
financieel meerjarenbeleid. Beide onderwerpen kwamen in de voorjaarssynode reeds aan 
bod en zullen ook in de najaarssynode prominent aandacht krijgen. Het Collegiaal Bestuur 
streeft hierbij naar transparantie en informeert u in de loop van de dag uitgebreider over deze
beide onderwerpen.

Online professionalisering OKKN
Naar aanleiding van het door de werkgroep Communicatie opgeleverde voorstel, bijkomend 
overleg met de redactie van ‘De Oud-Katholiek’ en de ervaringen van het bureau, dat tot nog 
toe ook de verantwoordelijkheid droeg voor de website, ging het CB over tot het aantrekken 
van een professionele kracht voor PR en Communicatie. Het CB is verheugd dat we in de 
persoon van Eric van den Berg een deskundig iemand hebben gevonden die niet alleen 
vaardig is op vlak van communicatie en alle techniek die daarbij komt kijken, maar evenzeer 
hart heeft voor onze kerk. Hij is nu hard bezig met een nieuwe website en ondersteunt de 
redactie van ‘De Oud-Katholiek’ als eindredacteur. Eric zal een toelichting geven op zijn 
werkzaamheden en de gevolgen voor de online uitstraling van onze kerk.

Herijking Bestuur & Organisatie OKKN
Eind 2015 is door het Collegiaal Bestuur, in overleg met het Presidium van de Synode, een 
commissie samengesteld en benoemd die de opdracht kreeg zich te buigen over de 
organisatie en structuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN) – de commissie
Bestuur & Organisatie (B&O). Aan de hand van een gesprek wordt het eindrapport 
toegelicht.

Wilt u meer weten over de onderwerpen die op de Synode besproken worden, dan kunt u het
verslag bij Edwin opvragen.



Inzamelingsactie voedsel- en kledingbank 

Op zaterdag 30 november zullen we een inzamelingsactie houden voor de voedsel- en 
kledingbank.
Zij hebben ruim 100 gezinnen/adressen die wekelijks een aanvullend pakket met 
voedingsmiddelen krijgen. Zij kunnen ook een beroep doen op de kledingbank.
Advent is de tijd van bezinning en verwachting. Dat laatste zal ook gelden voor de minder 
bedeelden onder ons. Wat kunnen zij verwachten in de nabije toekomst? De feestmaand is 
in aantocht. Laten we delen en hen ook gedenken in onze gebeden.

De voorkeur v.w.b. voedsel gaat uit naar dat wat langer houdbaar is.
Denk aan groente en soep in blik, allerlei soorten pasta, houdbare melk.
Maar ook toiletspullen zijn welkom, evenals wasmiddel.

U kunt uw boodschappen, lakens, dekens, handdoeken en schone kleding voor de viering 
kwijt in de daarvoor bestemde kratten in de hal van de kerk. De kleding en het linnengoed 
mag ook in afgesloten zakken meegebracht worden. Uw boodschappen mogen ook in een 
doos van thuis worden verpakt.

Alvast hartelijke dank namens de voedselbank!
Mariëtte Fakkeldij.

Adventsmaaltijd

De contactgroep verzorgt een adventsmaaltijd vooraf aan de 3e adventsviering op zaterdag 
14 december. Parochianen van 75 jaar en ouder gaan samen met Pastoor Erna Peijnenburg 
en leden van het bestuur op weg naar kerst. Tijdens deze bijeenkomst zingen we 
adventsliederen o.l.v. Anita Vos. Samen bidden we en luisteren we naar een verhaal. Ook is 
er ruimte om elkaar te ontmoeten. 

De contactgroep.



Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Verslag van bisdomdag met thema Pilletje tegen eenzaamheid

Zaterdag 12 oktober zijn we met 5 statieleden naar de H.Laurentius in Alkmaar gegaan waar 
de bisdomdag plaatsvond met het thema Pilletje tegen de eenzaamheid. 
Pastoor Age Kramer opende de dag om 10.30 uur .

Er was ook een grote groep jongeren waaronder jongeren uit Zwitserland. Zij verlieten de 
kerk na de opening voor een eigen programma wat zich afspeelde op het strand en in de 
kerk van Egmond aan Zee onder begeleiding van Pastoor Erna en Rudolf Scheltinga van 
parochie Egmond 

We hebben geluisterd naar verschillende mensen die door hen werk met het probleem 
Eenzaamheid te maken hebben. Tussendoor was er ruimte voor ontmoeting met elkaar.
S'middags kon je je aansluiten voor of een wandeling o.l.v. een wandelcoach (Zij organiseert 
wandelingen met eenzame jongeren) of zingen o.l.v. Dick Schoon. 

De jongeren voegden zich daarna ook weer toe en samen vierden we een eucharistieviering 
waarin de Bisschop Dick Schoon voorging met assisterend pastoor Erna Peynenburg. 
De bisdomdag werd afgesloten met een borrel en bbq.

Ik kijk terug op een inspirerende en goed verzorgde dag. Op deze manier elkaar ontmoeten 
draagt toe aan verbondenheid met mede oud - katholieken in ons bisdom.

Bea Dalebout. 

Kort verslag eucharistieviering 13 oktober 2019 Amsterdam

In deze dienst nam Dick Schoon afscheid als pastoor van Amsterdam en werd Martine 
Liebler geïnstalleerd als pastoor.

Voor de dienst kwam ik Dick Schoon tegen die me vertelde dat hij de dag ervoor al door had 
gekregen dat ik de statie uit Mijdrecht zou vertegenwoordigen.

In deze dienst waren ca 80-100 mensen aanwezig. De kerk was goed gevuld. Na het 
openingslied 266 werd aan Marina van der Waag de aanstellingsactie als nieuw 
kerkbestuurslid overhandigd. Daarna volgde de installatie van pastoor Martine Liebler. De 
eerste lezing kwam uit het boek Ruth 1, vers 1-19a. De tweede lezing uit 2 Timoteüs 2, vers 
8-15. De evangelie lezing kwam uit Lucas 17 vers 11-19.

Na de preek van Dick Schoon en de Communie heeft deken Peter Ben Smit de vertrekkende
pastoor toegesproken en de ontslagbrief uit naam van Bisschop Dirk-Jan Schoon 
voorgelezen aan pastoor Dick Schoon. Onder vermelding dat Dick zelf de ontslag brief voor 
zichzelf had geschreven. Hij heeft Peter Ben gevraagd om deze voor te lezen omdat hij vond
dat het een beetje gek was om dit zelf te doen. De reden om het pastoorschap op te geven is
omdat hij dan weer kan gaan doceren aan het Seminarie.

Na afloop van deze mooie dienst was er koffie met gebak. Namens het bestuur heb ik 
Martina welkom geheten en succes gewenst. Dick heb ik succes gewenst met doceren. Er 
waren veel vertegenwoordigers uit verschillende parochies aanwezig.



Edwin Vos

9 mei 2020: dag over kerk en kinderen

Als het over de aanwezigheid en de activiteiten voor kinderen gaat is de situatie in onze 
parochies en staties nogal verschillend. Sommige parochies hebben wekelijks een goed 
bezochte kinderkerk, op andere plaatsen zijn (soms) kindervieringen, en weer elders lijken er
helemaal geen kinderen te zijn. Toch zou iedere kerk een plek moeten zijn waar ook kinderen
welkom zijn. 

Daarom willen we graag een dag organiseren waar we hopen van iedere parochie en statie 
iemand te kunnen begroeten en waar ook voor ieder wat goeds te halen valt.
Dat wil zeggen:
- materialen voor lering, zowel ter voorbereiding op het aannemen als op de leeftijd daarna.
- kinderkerk: gelegenheid tot uitwisseling, specifieke vragen en materialen.
- kindervieringen, hoe doe je dat? Materialen en ideeën.
- ondersteuning en verdieping voor kinderkerkleiders en vrijwilligers die lering geven- wat kun
je wel doen als je parochie of statie (bijna) geen kinderen heeft?

Om dit goed voor te bereiden hebben we wat tijd nodig. Vandaar dat we deze dag ver vooruit
hebben gepland en nu reeds bekend maken, omdat we hopen op een zo groot mogelijke 
deelname vanuit de hele kerk. Deze dag ‘kerk en kinderen’ is daarom gepland op zaterdag 9
mei 2020 in Utrecht. We hopen dat velen het reeds nu in hun agenda noteren.

Opgeven voor deze dag is al mogelijk! Het kan via mail naar erna.peijnenburg@okkn.nl
De catechesecommissie,
namens hen, Erna Peijnenburg.



Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:
7 september € 110,46
21 september € 70,90
5 oktober € 143,95
19 oktober € 131,46

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2019 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan 
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2019.

Collectedoel 4e kwartaal 2019 - Diaconaal werk 
Jezus roept ons op voor elke vorm van hebzucht op te passen, roept ons op om te delen. 
Roept ons op om dat te doen met vreugde, vrijwillig en zonder dwang.
Wij moeten af van ons streven naar steeds meer voor onszelf, van onze hebzucht. En die 
hebzucht uit zich niet alleen in het willen hebben van veel geld of bezit. Het uit zich ook in het
hebben van macht. Macht in een bedrijf, op de werkplek. Macht in een gezin. Anderen 
wegdrukken ten gunste van jezelf. Van mensen buitenspel zetten, om welke reden dan ook, 
huidskleur, uiterlijk, afkomst. Discriminatie noemen we dat. Klasgenoten pesten, waardoor 
anderen, denk je, jou meer gaan waarderen. Allemaal vormen van hebzucht: de ander het 
licht in de ogen niet gunnen. Daar hebben we ons leven niet voor gekregen.
Ons leven hebben we gekregen om God te danken voor de vruchten der aarde, in welke 
vorm dan ook, en die vruchten te delen met je medemens. Daarom is het essentieel voor de 
kerk om de diaconale arbeid een hoge prioriteit te geven. Het delen van de vreugde van het 
oogsten en de vreugde van het delen met elkaar van de vruchten van Gods schepping, 
zowel dichtbij als veraf, daar gaat het om. We zijn toe aan een herordening in deze wereld.
Hierbij vragen wij graag uw steun voor het binnenlands diaconaat.

Collectedoel 1e kwartaal 2020
Het collectedoel van het eerste kwartaal 2020 is bestemd voor de Vastenactie 2020.
Nadere informatie volgt. 

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van de 
contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand 
binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

mailto:b.dalebout@hotmail.nl


Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen 
vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen (0297-289074) of 
met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van dienst.

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
7 september ging naar Marijke Leeuwerik.
21 september ging naar Jan Merks
5 oktober ging naar Anneke Putman
19 oktober naar pastoor Erna Peijnenburg

Gebedsintenties: 
Op zaterdag 2 november  2019 voor Elly Samsom, haar jaargedachtenis (overleden op 2 
november 2018).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen 
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg  @gmail.com

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een 
email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden.
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